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AGENDA DECEMBER 

  4 december Sinterklaas: continurooster 
14 december Koffieochtend aanvang 8.45 uur op 

de Huesmolen (zie voor het thema 
in deze nieuwsbrief) 

16 december Kerstviering 
18 december OB vrij 

Groep 5 t/m 8 continurooster; 
14.00 uur vrij. Lunch meenemen. 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 
 

 

                         De jarigen.  

                         Een hele fijne dag toegewenst                       

        

  7 december Louise Kroes (9 jaar) groep 5 
  8 december Annesa Ferizi (8 jaar) groep 4 
  9 december Lars Munier (12 jaar) groep 8 
11 december Milan Hüner (6 jaar) groep 12B 
12 december Thijs van Deudekom (6 jaar) groep 3 

Milan Geel (6 jaar) groep 3 
16 december Vince Boon (9 jaar) groep 5 
17 december Niels Booij (9 jaar) groep 5 

Chayenne Rijks (6 jaar) groep 3 
23 december Joe Kapper (7 jaar) groep 4 
26 december Jimmy de Vries (11 jaar) groep 7 
28 december Fleur de Waal (12 jaar) groep 8 

 
 
 
Kerstfeest 
Volgende week vieren we met school het Kerstfeest. 
Kerstfeest is het feest van vrede. Dit feest lijkt wel steeds belangrijker te worden. De wereld 
staat de laatste tijd behoorlijk in brand. Rampen, oorlogen, aanslagen, vluchtelingen, opvang, 
protesten etc. 
Weet u wat zo ironisch is? Ook Jozef en Maria moeten vluchten met hun kind Jezus. En wel 
uitgerekend naar Egypte. Het land van onderdrukking en slavernij, het land van Angst. In dat 
land vindt de Heilige Familie onderdak. 
We weten niet hoe ze daar zijn opgevangen, of ze een verblijfsvergunning kregen en zo. We 
weten wel dat ze gebleven zijn tot ze weer terug konden naar het land van herkomst. Tot dat 
het daar weer veilig was. Jezus is een vluchtelingkind. 
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Misschien komen er bij ons op school ook wel vluchteling kinderen. Wie weet?  
Jezus roept ons op om te helpen. Sterker! Hij nodigt ons uit om in het gezicht van de vluchtelingenkinderen Zijn 
gezicht te zien. “Ik was vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald”.  
Jezus is gekomen om ons allemaal te bevrijden uit het Angstland. Om ons te bevrijden van onze angst voor het 
vreemde, voor het verlies van wat we denken te hebben en zijn. 
Ik wens u en de kinderen hele vredige, veilige, warme en gezellige Kerstdagen toe. 
Jaap Muurling 
 
 
 
Verkeer rondom school 
Hierbij wil ik iedereen er op wijzen dat parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken 
mag. Zet uw auto niet dwars voor andere auto’s neer. U belemmert daarmee 
een goede doorstroming waardoor er onoverzichtelijke situaties ontstaan. 
Ik heb nu weer een aantal keren daar gestaan en zie dat heel veel mensen het 
dan goed doen. Nu ook wanneer ik er niet sta! 
Jaap Muurling 
 
Ouderavond Mediawijsheid 
Zoals op de ouderavond beloofd hierbij de link waar je de presentatie door Miranda Corbière van de bibliotheek. 
Ook voor ouders die niet geweest zijn is deze zeer aan te bevelen. 
https://www.slideshare.net/secret/lJU9TeYifDVZRP 

Koffieochtend 14 december 
8.45uur 
Tijdens deze koffieochtend komen 2 kinder-/opvoedcoaches praten over opvoeden en wat hier allemaal bij komt 

kijken. De coaches vertellen tijdens deze ochtend wat opvoeden inhoudt en de knelpunten. Elke ouder loopt wel eens 

tegen kleine problemen aan tijdens het opvoeden en weet soms niet hoe ze dit zelf kunnen oplossen. Ook kunnen 

ouders zich zorgen maken over hun kind. Een kind kan niet lekker in zijn vel zitten of tegen andere dingen aanlopen. 

De coaches gebruiken een positieve benadering en zoeken de oplossing in de kwaliteiten en vaardigheden die het 

gezin of kind al bezit. Deze koffieochtend is bedoeld voor alle ouders. Ook als u 

nergens tegenaan loopt, maar het interessant vindt om wat meer informatie te 

krijgen over opvoeden.  
Wilt u alvast wat informatie over ons neem gerust een kijkje op onze website: 
www.opkicoach.nl 
  
Renovatie 
Vanaf februari tot en met de zomervakantie wordt het volgende opgeknapt aan ons gebouw en zullen we daar ook 
enige hinder van ondervinden. 

- De toiletten worden geheel vernieuwd; 
- Overal systeemplafonds en LED verlichting; 
- Nieuwe vloerbedekking; 
- De kuil wordt gelijkvloers; 
- Het directiekantoor komt op de begane grond; 
- Alle wanden krijgen een kleur; 
- De keuken wordt verplaatst naar de teamkamer; 
- De buitenmuren worden hersteld, gevoegd; 
- Er wordt een extra toiletruimte gecreëerd; 
- De bovenramen worden vernieuwd met meer openslaande ramen waardoor betere ventilatie. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/secret/lJU9TeYifDVZRP
http://www.opkicoach.nl/
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VERZOEK VAN DE HERDERS: SCHAPEN-KNUFFELS GEZOCHT! 
 

 

De herders die meedoen de kerstwandeling hebben jullie hulp nodig! 
Ze zijn op zoek naar schapenknuffels voor hun kudde. Wie leent zijn of haar schapenknuffel aan ze uit? Breng je 
knuffel naar de leerkrachten van groep 3. Je naam wordt er met een labeltje aangehangen en je schaap krijgt een rol 
tijdens het kerstfeest!  Donderdag na de kerstwandeling kun je je knuffel weer ophalen in het lokaal van groep 3. 
De herders zijn verder op zoek naar een partytent, wie wil er één uitlenen? Graag contact met de leerkrachten van 
groep 3. Bij voorbaat dank! 
 
Groep 6 bakt pepernoten! 
 
Afgelopen donderdag hebben wij heerlijke pepernoten gebakken. Het was een feestje. We hebben er een echte 
rekenles van gemaakt. De kinderen hebben gewerkt met maatbekers, weegschalen en natuurlijk met een recept. 
 
 

   

 

Kerstoptreden groep 6 

Op donderdag 17 december treedt groep 6 met kerstliedjes op in Hart van Zwaag en in het ziekenhuis! De ouders 

van zijn welkom om het optreden in de ochtend bij te wonen. 

 

Bezoek van Sinterklaas aan groep 3 
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Wat fijn dat Sinterklaas samen met twee pieten Het Kompas  bezocht en dat hij ook in groep 3 kwam! Sint kreeg  
mooie tekeningen en lieve brieven van onze kinderen.  
We hebben veel vragen aan de goedheiligman gesteld. Hoeveel pieten hij heeft, weet hij niet. De huispiet probeert 
ze te tellen, maar dat mislukt steeds. Waarschijnlijk zijn het er ontelbaar! Lucija vroeg hoe Amerigo op het dak komt 
en Chayenne wilde weten hoe de ouders van de Sint heten. Sint vertelde dat Amerigo heel hoog kan springen en de 
vader en moeder van Sinterklaas heten Nicolaas en Mira. Ieva deed een kunstje, Sint vond het knap! 
We hebben samen met de pieten op het lied 'Linkerbeen, rechterbeen' gedanst. Vlak voor Sinterklaas wegging, 
kregen alle kinderen een mooi cadeau. Dank u, Sinterklaasje! Tot volgend jaar! 
Meer foto's op onze groepspagina. 
 

 

 

GROEP 7 en de Sint. 

Vrijdag 4 december was het zover. Al dagen van te voren was de spanning voelbaar …... Donderdagmiddag 

stroomden de surprises het klaslokaal binnen. In korte tijd was de klas omgebouwd tot een enorme 

pakjesboot, waarop alle surprises een mooi plekje kregen. We konden haast niet wachten tot 

vrijdagochtend. Maar op 4 december kon het Sinterklaasfeest dan eindelijk  beginnen! Alle kinderen en de 

juffen hadden enorm veel tijd gestoken in het maken van een mooie surprise voor elkaar. Wat een 

fantastische gedichten waren er geschreven! Iedereen had voor de ander ook een leuk cadeautje in de 

surprise verstopt. 's Middags speelden we ook nog de grote SMIJTER-Bingo. Om twee uur gingen we 

allemaal  vrolijk en blij naar huis. Wat hebben we genoten met z'n allen!  
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Basketbal 

Tijdens de gymles vandaag kregen we les in basketbal. We hebben vooral veel gedribbeld en geprobeerd 

om de bal in de basket te krijgen! Volgens de leraar, een enorm goede basketballer, zit er zeker talent in 

onze groep! Nu maar hopen dat de kinderen zo enthousiast zijn, dat ze zich inschrijven voor het 

basketbaltoernooi! 

              

 

 
 
Doe mee: Win een boek in de Kennisquiz! 
Elke maand geeft leesplein een boek weg. Meedoen is heel 
simpel: lees het interview en beantwoord de 6 vragen. Heb je 
alles goed, dan maak je kans op een boek!  
Meedoen: 
http://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=1&sm=1&id=12814  
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Muzikale dierenverhalen voor jong en oud  
Geniet zondagmiddag 20 december met het hele gezin van de 
wonderlijke dierenverhalen van schrijver Toon Tellegen. Samen 
met het Wisselend Toonkwintet vertelt hij het verhaal ‘Het geluk 
van de sprinkhaan’. Voor iedereen die van verhalen houdt! 
 
Zondag 20 december, 14.00 uur, Park Schouwburg 
Meer info  
 
Leesadvies op maat bij Bibliotheek Hoorn 
Voor kinderen met leesproblemen zijn er tegenwoordig allerlei 
leeshulpmiddelen beschikbaar. Zo heeft Bibliotheek Hoorn een 
daisy-speler en daisy-roms die je kunt lenen. Ook bestaan er 
speciale pennen die niet vlekken en zijn er boeken in een 
speciaal lettertype. Wij adviseren en informeren jou en je kind 
graag. Je kunt een afspraak maken met één van onze specialisten 
voor ons spreekuur. We laten jullie de mogelijkheden van het 
Makkelijk Lezen Plein zien en proberen je kind weer met plezier 
aan het lezen te krijgen! 
Meer info: https://www.bibliotheekhoorn.nl/speciaal-voor/dyslexie  
 
Voor onder de kerstboom: ‘Een gedicht is nooit genoeg’ 
In dit nieuwe gedichtenprentenboek van uitgeverij Plint zijn de 100 leukste, beste, 
mooiste gedichten en beelden voor kinderen van 6 tot 106 gebundeld. Met gedichten 
over oma’s en opa’s, keien en stranden, paarden en blinde mollen, boeken die precies 
zo snel gaan als jij, krokobillen en krokogillen, over hoekjes en thuis zijn en lezen en 
doorgaan en nooit opgeven en nog veel meer. Teveel om op te noemen eigenlijk. 
Prachtig gecombineerd met de leukste en mooiste beelden van de leukste en beste 
illustratoren en beeldend kunstenaars.  
 

 

 

 

https://www.hetpark.nl/programma/muziektheater/#modal=/programma/6684/Het_geluk_van_de_sprinkhaan/Toon_Tellegen_8_/
https://www.bibliotheekhoorn.nl/speciaal-voor/dyslexie

